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"De kerk betekent voor mij:

ontmoeten, verbinden en samen het

.. geloof verdiepen. Dat gun ik zedereen

Samen kunnen we eraan bydragen

dat de kerk blijft bestaan."
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DE JACOBUSKERK

Een plek waar we God en elkaar ontmoeten.
Waar we rust en bezinning vinden.
Waar we naar elkaar omzien en geloof

en leven met elkaar delen.

De Jacobuskerk staat al zo'n 600 jaar in Rolde. Gastvrij en
uitnodigend voor jong en oud. Voor gelovigen en voor hen

die God nog niet kennen.

s
*
il

Hier is hoop en troost te vinden, zeker bij speciale

levensmomenten zoals doop, huwelijk en afscheid.

Hier kijken we naar elkaar om en naar mensen in de buurt !
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij ot
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bezoeken zieken, ouderen en nieuw ingekomen leden. "5 &
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Jongeren proberen we bij de kerk te betrekken.
Wij ontmoeten elkaar op zon- en feestdagen, in
gespreksgroepen, tijdens maaltijden (zoals de dorpssoep),
bij de lichtjesavond... Genoeg activiteiten!

En voor ieder is er een plaats.

Wij zijn trots op onze prachtige historische Jacobuskerk

aan de Kerkbrink in Rolde, het hart van ons dorp. Ook in

2026 willen we een actieve gemeente zijn. Maar de kerk
en kerk-zijn kost geld. Om te kunnen blijven bestaan, is uw

steun hard nodig.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al
eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk

van morgen.




“Het zijn roerige tijden. Niets lijkt meer zeker. Mensen met
verschillende belangen worden tegen elkaar opgezet.

Juist nu hebben we behoefte aan een plaats van stilte, rust en
bezinning. Een gemeenschap waar mensen uit alle lagen van
de bevolking bij elkaar komen. Om te zoeken naar wat in deze
wereld er werkelijk toe doet. Om te zoeken naar God.

Als kerkelijke gemeente zijn we zo’'n plaats. We komen samen
in de mooie monumentale Jacobuskerk in Rolde. Een gebouw
dat rust en bezinning ademt. Ook veel wandelaars en
rustzoekers vinden hier een moment van stilte. Hier kom je op
adem.

De Jacobuskerkgemeenschap is ons overgeleverd door

degenen die ons voorgingen. Zij waren betrokken en zetten N
zich in. Vandaag is uw betrokkenheid en inzet nodig, maar ook

een gezonde begroting. Dat is alle in alle eeuwen van het

bestaan van de Jacobuskerk zo geweest. We hebben er alle
vertrouwen dat u ook nu naar draagkracht uw bijdrage zult
toezeggen.

Zo kunnen wij als gemeente de plaats bieden aan mensen die
op zoek zijn naar rust en bezinning.”

Ds. Pieter J. Huiser, predikant van de Jacobuskerkgemeente

Geven voor Actie Kerkbalans kan op verschillende manieren!
Lees in de bijgaande brief hoe u uw bijdrage in orde kunt maken.

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl

Jacobuskerkgemeente Rolde
Kerkbrink 5
9451 AL Rolde

jacobuskerkrolde@gmail.com
www.jacobuskerkrolde.nl

IBAN NL 38 RABO 0373 735 618

t.n.v. CvK Protestantse Jacobuskerkgemeente Rolde

De Jacobuskerkgemeente zijn we samen!
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